
 

 
 

 
 

Kampeertrektocht Jura, Schotland 
5 t/m 13 mei 2023 

 

Lonely Planet:  

“A magnificently wild and lonely island, it's the perfect place to get away from it all”.  

 

 

 
 

Zes dagen zwerven langs de westkust van Jura. Geen bewoning, een paar bothys (Schotse bivak 

huttjes), geen paden. Veel herten, stilte, stranden en schoonheid. Toen ik hier liep zei ik: ‘Ik wil dit 

elk jaar doen’.  

Over veelal hertenpaden zoeken we de mooiste route, Er zijn zandstranden, raised beaches, heide 

velden, vulkanisch gevormde rots sculpturen, kloven, watervallen etc. etc.. Wassen kunnen we in 

een beek of een duik in de zee.  

Mei is de beste periode om hier te trekken. Statistisch gezien het droogste weer, lange dagen, 

geen midges (knutjes), nauwelijks teken en omdat we padloos lopen is het ook zeer prettig dat de 

hei en overige ondergroei nog niet hoog is opgekomen. 

 



Het onderstaande programma is een opzet en kan worden aangepast. Dat wil zeggen dat er vroeg 

een kamp kan worden gemaakt en we in de namiddag het binnenland intrekken voor de mensen 

die nog energie over hebben.  

 

 
 

Dag 1 – Met boot van IJmuiden naar Newcastle. (Er zijn speciale hutten zodat je hond op je eigen 

kamer kan slapen). Vertrek 17.00. 

 

Dag 2 - Aankomst om 9 uur. We rijden naar Crinan waar we een gecharterde boot nemen naar de 

noordpunt van Jura. Start van de tocht en eind van de bewoonde wereld. We kijken of we op het 

eerste de beste mooie strand een fraaie plek voor de nacht kunnen vinden  

5 ½ uur rijden, 1 uur op de privé boot.  

2 ½ uur wandelen. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Dag 3 t/m 7 – De route is simpel: we zoeken de mooiste en veiligste route langs de kust. 

Regelmatig kom je ogen en oren te kort. In de zee kan je speuren naar zeeotters, zeehonden, 

dolfijnen en de reuzenhaai die hier rond deze tijd voedsel zoekt. Aan land zijn het vooral de herten 

die de show stelen. Ook bijzondere vogels zowel op zee en landinwaarts: kiekendieven zweven laag 

op zoek naar prooien, Jan van genten duiken naar vis en steenarenden scheren hoog over.  

Het programma is flexibel. Het doel is wel om te staan op de mooiste plekken, waaronder 

stranden. We lopen tussen de 3 en 5 uur met volle bepakking.  

Op het eind van de middag op dag 7 pakken we de lokale bus naar Craighouse. Craighouse is het 

enige dorpje op het eiland. Hier zetten we onze tenten neer op een mooi veld voor het Jura Hotel. 

Direct aan zee. Er zijn douches en toiletten. In de pub genieten we van een lokale maaltijd, a we 

dram, biertje of frisdrankje. Wat een heerlijke luxe na dagen wildernis.  

 

 
 

 



 
 

 
 

Dag 8 & 9 – Na een laatste ontbijt nemen we de reguliere ferry terug naar het vaste land. Hier 

gaan we een klein stukje pendelen voordat we allemaal weer in de auto zitten en de terugreis naar 

New Casttle kan beginnen. Daar pakken we de ferry naar IJmuiden waar we op dag 9 uitkomen. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

Praktisch – De groep heeft minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Tijdens de tocht loop je met 

een volle rugzak. Een goede basis conditie is nodig. En natuurlijk een avontuurlijke instelling om 

optimaal van dit stuk wildernis te kunnen genieten. 



 
 

Inclusief: 

Privé boot Crinan-Kinuachrachd 
5 wildkampeer overnachtingen 

Bus Inverlussa-Craighouse 

Camping overnachtingen bij Jura hotel 

Ferry overtocht Craighouse-Tayvallich  

Maaltijden op de trektocht vanaf diner dag 2 t/m ontbijt dag 8 

International Mountain Leader 

Gebruik kookmateriaal 

Lichtgewicht hoogkwalitatieve tent 

Uitgebreide EHBO set 

Water zuivering 

STO garantiefonds 

 

Exclusief:  

Maaltijd bij Jura hotel (Diner) 

Heen en terugreis naar Crinan/Tayvallich 

Verzekeringen met verplichte aanvulling voor buitensport 

Annuleringsverzekering (aanbevolen) 

 

Prijs pp. 950,- (5 t/m 13 mei 2023) 

Te huur: 

Wandelstokken 15,- 

Lichtgewicht slaapzak, dons 60,- 

Lichtgewicht slaapmat 20,- 

 

     



 

 
 


